
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mededelingen    
 
 
Zending en Zegen  
 

Lied een lied voor Maria in deze meimaand 

Gegroet, Gij moeder van genade, 
U prijzen alle volken groot.                  
Gezegend zijt Gij  
onder de vrouwen. 
Gezegend die Gods woord  
hebt geloofd. 
 
We gedenken 
 
Kruisteken en welkom 
 
Bidden om nabijheid    
Goede God, omdat wij vaak wél grenzen stellen 
aan onze vriendschap en liefde, 
vragen we eerst om vergeving. 
 
“Ik geef jullie een nieuw gebod ” zei Jezus. 
”Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen 
moeten jullie ook elkaar liefhebben.” 
Voor al die keren dat we daar niet aan toekomen: 

 
Als jullie van elkaar houden” zei Jezus, 
”zullen je medemensen zien  
dat je leeft in de Geest 
waarin Ik met jullie heb samengeleefd.” 
Voor al die keren dat we daarin tekortschieten: 
Heer, ontferm U  
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Hou van elkaar zoals ik 
van jullie heb gehouden  



”Nog maar kort zal Ik bij jullie zijn. 
Dan zul je Me zoeken” zei Jezus. 
Als we houden van elkaar, vinden we de Heer. 
Voor al die keren dat we U niet zien  
in onze medemens: 
Heer, ontferm U  
 
Lofprijzing  
Eer aan God in de hoge. 
 
Wij loven U, Vader,  
scheppende kracht, bron van liefde. 
Wij loven U, Jezus Christus, zoon van God, 
Weg, Waarheid en Leven. 
Wij loven U, Heilige Geest, 
vuur, brandende liefdeskracht. 
  
Eer aan God in de hoge. 
 
Vrede op aarde 
voor mensen die eenvoudig zijn, 
voor mensen die zachtmoedig zijn, 
voor mensen die als herders zijn, 
voor mensen die luisteren naar  
het woord van God en het onderhouden. 
  
Eer aan God in de hoge. 
 
Vrede op aarde en liefde  
onder alle mensen: 
liefde die nieuw maakt en heelt, 
liefde die hoopt en duldt, 
liefde die niemand uitsluit, 
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. 
Amen. 
 
Gebed  
God van mensen, 
wek in ons de zachte krachten van liefde,  
vrede en geduld, 
van trouw en vriendelijkheid. 
Laat ze rijpen in ons hart 
zodat mensen kunnen geloven  
in de komst van uw Rijk. 
Wij vragen het U, in Jezus’ naam 
Hij die ons vroeg te doen 
zoals Hij ons heeft voorgedaan. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
In het boek Handelingen lezen we over  
het missioneringswerk van Paulus en Barnabas 
en over wat God met hun medewerking  
tot stand heeft gebracht 
In het evangelie horen we vandaag een stuk uit 
het testament van Jezus. Hij zegt:  
“Heb elkaar lief zoals ik U heb liefgehad”. 
De norm van deze liefde  

 
Slotgebed   
God met ons, 
waar vriendschap heerst en liefde, 
daar laat Gij U vinden. 
Dat mochten we horen, 
dat mochten wij ervaren in dit samenzijn. 
Ga met ons mee op weg naar morgen. 
Geef ons een hart voor elkaar 
en vooral voor hen 
die door sommigen harteloos worden  
weggewuifd. 
Laat ons zo gelovig in het leven staan. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotlied  Sta gelovig in het leven 
 

Om mee te nemen onderweg  
Het gebod van de liefde 
is niet alledaags, niet gewoon. 
Het is een voortdurende uitdaging 
tot radicaal leven. 
Een woord, een gebaar: 
ze kunnen wonderen doen. 
We weten het. 
Maar toch zwijgen we soms. 
Het valt ons moeilijk 
om daadwerkelijk te geloven. 
Het is niet gemakkelijk 
om uit ons eigen centrum te komen. 
Een ander in het centrum 
van onze aandacht en goedheid plaatsen: 
het lijkt zo moeilijk. 
En toch weten we ook, 
dat de waarde van ons leven 
wordt bepaald door ons geven en delen. 
Niet wat we hebben is belangrijk, 
maar wel wie we voor een ander zijn. 
Jezus houdt ons een nieuw gebod voor. 
Het nieuwe is misschien wel: 
telkens met nieuwe ogen kijken 
naar mensen en naar onze wereld; 
telkens weer nieuwe creativiteit 
ontwikkelen om goed te doen. 
Liefde is nooit aftands, nooit uit de tijd. 
Ze is altijd nieuw, 
omdat ze altijd opnieuw gedaan moet worden. 
Een nieuw gebod, een nieuwe uitdaging 
om echt mens te worden. 
Wim Holterman  



Wij bidden, 
open ons hart voor de vragende  
aanwezigheid van mensen, 
open onze ogen opdat wij  
het zoeken van mensen zien, 
open onze oren opdat wij  
het diepste verhaal van mensen horen. 
Geef dat wij ons zo bewust worden 
dat breken en delen het geheim is  
van samen-leven. 
 
Zo komen wij op het spoor van Jezus, 
die mensen doet opstaan uit onmacht  
en verlamming, 
en bouwen wij mee aan een wereld 
waar ruimte is voor iedereen, 
waar mensen met elkaar  
de weg van het leven gaan. 
Opdat wij voor elkaar als dagelijks brood zijn, 
bidden wij tot U, God,  
met de woorden van Uw Zoon Jezus. 
  
Onze Vader 
 
Vredeswens   
Als wij gehoor geven aan wat Jezus  
ons vandaag voorhoudt: 
‘Heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad’, 
dan zal de wereld over ons zeggen: 
zij maken het waar, 
zij zijn niet enkel hoorders  
maar ook doeners van zijn Woord. 
Zij maken de aarde nieuw. 
Ze maken er een beetje hemel op aarde van. 
Als wij aan Jezus’ Liefde voor ons 
uiting geven in onze omgang met elkaar, 
zullen we uitgroeien tot een gemeenschap 
waarin wij elkaar tot vrede zijn. 
 
Moge die vrede van de Heer met u zijn. 
En wensen wij elkaar 
die Godsvrede van harte toe. 
 
Inleiding op de communie  
Om blijvend onder ons aanwezig te zijn, 
ten dienste van ons allen,        
gaf Jezus Zichzelf tot Voedsel. 
In dit Brood  
dat in een vorige eucharistieviering  
geconsacreerd werd  
wil Hij voor ons genade zijn. 
Zie dan dit gebroken brood, Jezus zelf, 
ontvang het in je handen en met een open hart. 
Heer, ik ben niet waardig… 
 
Communie 

is de liefde tussen Jezus en zijn Vader.  
In deze norm en maat van liefde  
mogen wij delen.  
God bemint elk van ons met  
een onvoorwaardelijke liefde  
en een onvoorwaardelijke grote trouw.  
Laten we dankbaar zijn  
voor zoveel genade die ons overkomt.  
 
Lezing  Handelingen 14,21-27  
 
Een moment voor de kinderen            
 
Orgel 
 
Evangelie  Johannes 13,31-33a.34-35        
Jezus ik denk aan jou              
Jezus ik spreek over jou 
Jezus ik hou van jou 
 
Homilie 
 
Voorbeden  
God, wij kennen het nieuwe 
gebod van Jezus 
om elkaar lief te hebben wel. 
Hij deed het ons voor. 
Maar het klinkt ons zo bekend in de oren 
dat we het nieuwe ervan niet meer aanvoelen. 
Wij bidden U: 
openbaar ons opnieuw de betekenis,  
de kracht en de waarde ervan 
voor ons eigen leven. 
Laten wij bidden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

God, 
via de Schriften maakt Gij ons duidelijk 
welke weg wij zouden moeten gaan, 
hoe moeilijk die soms ook is. 
Wij bidden U: 
geef ons de wijsheid  
om uw Woorden zo te verstaan 
dat ze voor ons steeds een bron van inspiratie  
en bezieling mogen zijn. 
Laten wij bidden.   
Bonum est confidere in Domino…. 
 
God, 
geef dat we het voorbeeld  
van Jezus van Nazareth consequent volgen. 
Laat Hem voor ons de Weg, de Waarheid  



en het Leven zijn. 
Laten wij bidden…  
Bonum est confidere in Domino…. 
 
God, 
Zorg voor hen die verdriet hebben 
om het heengaan van een dierbare, 
Dat zij van iemand mogen horen:  
“Ik ben er voor jou”. 
Voor de overledenen van de voorbije maand april 
( namen noemen ) 
(En de andere misintenties.)  
Laten wij bidden.  
Bonum est confidere in Domino…. 
 
God  
Geef aan allen die ziek zijn, eenzaam of fragiel  
mensen die hartelijk met hen omgaan.  
En geef kracht aan hen die zorgen voor lichaam  
en geest van anderen. 
Laten wij bidden.   
Bonum est confidere in Domino….  
 
Geloofsbelijdenis    
Laten wij, naar het voorbeeld van de leerlingen, 
ons geloof belijden in Jezus Messias. 
Wij geloven in het evangelie van Jezus, 
in zijn Woorden en daden, 
in zijn trouw aan God en aan de mensen. 
Wij vertrouwen erop dat in Hem, 
God-met-ons 
gesproken heeft, 
ons lief en leed van dichtbij delend, 
met ons meevoelend als tochtgenoot 
in goede en kwade dagen. 
 
Wij geloven in zijn evangelie van  
gemeenschap-zijn, 
in zijn spreken over Gods Verbond met ons. 
Wij hebben vertrouwen in zijn idealen 
van liefde en van gedeeld leven, 
van verbondenheid en eenwording, 
van vrede en vrijheid voor alle mensen op 
aarde. 
Hij bleef zijn idealen trouw 
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep  
tot gemeenschap afwezen. 
Zijn trouw was sterker dan de dood 
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen. 
Wij geloven dat zijn keuze  
voor mensen totaal was, 
dat Hij zichzelf niet ontzag 
om voor anderen leven  
en vrijheid mogelijk te maken. 
Met Hem geloven ook wij 
dat wie zijn leven ter beschikking stelt, 
leven zal vinden. 

Wij vertrouwen erop 
dat er ook voor ons toekomst zal zijn 
als wij doen wat Hij gedaan heeft. 
Wij geloven in een nieuwe hemel en  
een nieuwe aarde 
waarin Hij, die ons tot leven riep, 
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen. 
 
Offerande 
De misdienaars komen graag rond voor jouw bijdrage.                                      
Indien gewenst kan je storten  
via je bankapp.  
Het bedrag kan je zelf aanpassen.                                                                               
Met jouw (financiële) steun  
help je onze geloofsgemeenschap  
mee te dragen 
 
Bidden bij brood van leven     
God, onze Heer, 
wij zijn hier samen aan uw tafel. 
Wij weten dat wij niet van brood  
alleen kunnen leven. 
Beziel ons daarom met uw Woord, 
en geef ons elke dag opnieuw 
een groot hart om elkaar te bemoedigen 
zoals Jezus deed.  
 
God, hoe wonderlijk zijn de wegen  
die Gij met ons gaat. 
Gij roept ons bij onze naam  
om medemens te zijn, 
om schouder aan schouder  
de weg van het leven te gaan, 
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis. 
 
Wij danken U voor allen 
die ons woorden van  
hoop en vrede toespreken, 
die ons nabij blijven in uren  
van angst en onzekerheid, 
in uren van pijn en eenzaamheid, 
die met ons meegaan 
en ons doen groeien tot  
nieuwe levenskracht. 
 
Wij danken U 
voor al het goede en het geluk  
dat wij mogen ervaren, 
voor wat ons mild en hoopvol stemt, 
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt, 
voor wat onze diepste levenskrachten  
aanspreekt. 
Naar U wordt uitgezien  
als naar een hemel die ons wacht: 
Jezus Christus, 
die zich als Brood voor de wereld  
heeft geschonken. 


